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Dup (1957, Paramaribo) groeide op in Brussel, waar hij zijn passie voor kunst ontwikkelt.
Sinds 1978 werkt hij als autodidactisch kunstenaar in Groningen. Zijn eerste expositie
wordt gehouden in Brussel en daarna volgen er nog vele in Nederland, Belgié¢ en Frankrijk.
Zijn werk kenmerkt zich door eenvoud. Op de meeste schilderijen, soms een twee- of
drieluik, gebruikt hij zwarte inkt, vaak in combinatie met waterverf en papier.

Zijn bewegingen zijn snel en simpel. Hij probeert met weloverwogen gebaren veel te
vertellen, een direct verhaal vol intimiteit en emotie.

Dup: ‘Mijn kunst is voor mij een manier om mijn onmacht en angst, maar ook mijn
vreugde en liefde voor het leven te uiten. Ieder werkstuk is als een gebed, een meditatie

en de vertaling hiervan.’

 ‘Fleurs de ma femme’, 2005. Inkt en waterverf op papier, 162 cm x 112 cm.

~ ‘Fleurs de cerisiers’, 2005. Waterverf op papier, 142 cm x 112 cm.

A Zt, 2000. Inkt op papier, 82 cm x 112 cm. A Zt, 2005. Inkt en waterverf op papier, 55 cm x 110 cm.



